
Vrijdag 7 sept. 1917. 

Het volk is tot woede opgeruid en moet alles verduren. Het wreekt zich door te beweren, 
dat de nachtelijke aanslagen van de Duitschers zelven komen om haat tegen Engeland op 
te wekken. 

De vredesvoorstellen van den Paus schijnen tot geen gunstig einde te zullen leiden. 

Allerlei geschiedenissen zijn in omloop. De volgende, zegt men, berust op waarheid: op het 
grondgebied van Bouchaute, een dorp dicht bij de hollandsche grens, was een engelsch 
vliegtuig gedwongen neer te dalen te midden het eenzaam polderland. De ingezetenen staken 
het in brand. En toen Duitschers zoo gauw mogelijk naderden om ze gevangen te nemen, was 
geen spoor van hen meer te zien. 

Waar bevonden zij zich, wie had hen op dat kort tijdverloop, in een onbewoonde vlakte 
helpen verbergen of bij kunnen staan, waren ze over de grens geraakt? 

Het kwam niet aan het licht. Al de inwoners der gemeente moesten op de markt 
samenkomen en werden onderhoord. Opheldering was niet te krijgen. Toen nam de 
overheid den burgemeester en den pastoor gevangen, die slechts na vier en twintig uren in 
vrijheid werden gesteld. 

 
      Virginie LOVELING (« In oorlogsnood ») 

 
 


